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Woordje vooraf  

 
In de 40 jaar dat Teledienst bestaat, is er heel wat veranderd in onze 

maatschappij. Ook het begrip solidariteit met de armen, met zij die 

uitgesloten worden, heeft een andere betekenis gekregen. Bij 

gelegenheid van de nieuwe naam voor Teledienst en het nieuwe logo  

“De knoop” willen wij even schetsen vanwaar wij komen in de zorg 

voor de armen en waar wij nu staan en waarheen wij kunnen 

groeien. 

Oorspronkelijk ontstond Teledienst als een vorm van solidariteit 

tussen mensen met ongeveer een gelijksoortige gezindheid. Er was in 

de jaren 1980 nog een sterk gemeenschapsgevoel waarbij mensen 

spontaan voor elkaar opkwamen binnen een brede regio. Zij die het 

wat minder goed hadden werden loyaal gedragen door zij die het wat 

beter hadden. Zo was de katholieke reflex om te zorgen voor de 

kansarmen een evidente zaak. Welvaart kon niet worden gebouwd 

op de rug van de zwakkeren. Zo ontstond een ontroerende 

solidariteit, een vorm van naastenliefde voor elke medemens, ook 

voor hen die het wat minder goed hadden. Het succes van Teledienst 

in die jaren was hierop gebaseerd en Telefeesten met meer dan 

duizend bezoekers was daar een sprekend bewijs van. 

Hoe is rondom de eeuwwisseling stilaan een kentering gekomen ? 

Ongetwijfeld is onze maatschappij veel complexer geworden en zijn 

de gedeelde waarden waarop solidariteit steunt veel diverser 

geworden. Door wat wij stilaan de globalisering zijn gaan noemen is 

de gelijksoortigheid van mensen die zich verwant voelen stilaan 

afgekalfd tot een wirwar van veelkleurige waarden, waarbij door de 

toenemende individualisering elk zijn persoonlijk kleurenpallet kon 

samenstellen.  
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Gevolg was  wel dat de vaste patronen van samen leven een nieuwe 

invulling kregen. De klassieke verbondenheid van mensen o.a. in 

verenigingen kreeg een ferme deuk. Ook in Teledienst kwam de 

verbondenheid tussen de kwetsbare mensen en de vrijwilligers 

steeds meer op losse schroeven te staan. Er ontstonden als het ware 

twee werelden die elkaar niet meer begrepen en juist aanvoelden. De 

klassieke waarden waarop vroeger solidariteit berustte geraken 

stilaan verkruimeld maar de kwetsbare mens bleef wel achter in het 

niemandsland. 

In dit niemandsland bleven natuurlijk de reacties niet uit om 

aandacht te blijven besteden aan de zwaksten in de maatschappij. Er 

ontstonden Verenigingen Waarin Armen Het Woord Nemen om zo 

hun eigen situatie beter onder controle te krijgen. Er ontstonden 

Centra voor Algemeen Welzijn die het lot van de minder bedeelden 

ter harte namen. Teledienst nam de praktische dienstverlening voor 

haar rekening: we startten een karweidienst op, bouwden een 

kringloopwinkel uit, begonnen met het sociaal restaurant, startten 

een vervoersdienst, bouwden een sociale kruidenier uit, plantten de 

eerste zaadjes in de sociale moestuin,… Een praktische 

dienstverlening gericht op specifieke noden dus. Ook de 

Stadsdiensten met OCMW, nu het Sociaal Huis, lieten zich niet 

onbetuigd en organiseren allerlei faciliteiten om de meest urgente 

noden te lenigen. 

De Knoop die wij vandaag moeten ontwarren is : “Hoe kunnen wij 

vandaag een nieuwe solidariteit tussen mensen van zeer 

verschillende origines tot stand brengen?”,  “Hoe en waar kunnen 

mensen elkaar terug vinden als partners in de ruimte waarin zij 

samen leven?”. Ongetwijfeld is de gemeenschappelijke ruimte die 

mensen met elkaar delen, een mogelijk ontmoetingspunt om tot  

nieuwe vormen van solidariteit te komen. In die zin is straat- en 
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wijkheropleving wellicht de aangewezen strategie om tot een nieuwe 

vorm van samenlevingsopbouw te komen.  

Er moet een weg te vinden zijn waarop de veelsoortigheid van 

mensen overstegen kan worden. Dit zal niet lukken door de mensen 

een gemeenschappelijke culturele identiteit aan te praten. Of 

mensen onder dwang waarden op te leggen waarvoor zij niet 

gekozen hebben.   

Dit kan alleen lukken door het opzetten van nieuwe lokale 

initiatieven waarin iedereen betrokken wordt die in een 

gemeenschappelijke ruimte willen leven: 

- Samen gezellig tafelen met zelf verzamelde ingrediënten: 

elkaar ontmoeten en samen koken en eten in het open 

onthaal  

- Samen groenten kweken en zorgen voor groenten in elk 

seizoen: samen zaaien, planten en oogsten in de sociale 

moestuin, tevens een plek waar men tot rust kan komen  

- Samen cultuur en vrije tijd beleven in de brede zin van het 

woord: we maken samen uitstappen met de activiteitenclub 

- Samen zoeken naar een oplossing voor het tekort aan 

kwalitatieve, betaalbare woningen: in dialoog gaan met 

betrokken diensten 

- Samen zoeken naar betaalbare schoolfacturen: via het 

aanvragen van UiTPAS met kansentarief 

- Samen gezonde voeding betaalbaar maken: we bieden 

basisproducten aan verlaagde prijzen aan in de sociale 

kruidenier 

- Samen zoeken naar beheersbaar bestuur met alle 

verschillende geledingen en culturen: door het nemen van 

initiatieven en delen van verantwoordelijkheid in het bestuur 

van Teledienst/De knoop 
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- Samen aanbevelingen doen tot structurele veranderingen: we 

doen dit door middel van beleidsparticipatie van mensen in 

armoede 

- Samen een platform creëren om het woord te nemen: dit 

doen we met de groepswerking. We gaan in dialoog en 

schuiven aan tafel met het beleid op zowel lokaal, Vlaams en 

federaal niveau 

VZW De knoop staat voor een boeiende uitdaging! 

Knopen kunnen hindernissen zijn, maar een knoop kan ook een 

verbinding zijn tussen werelden. 

In die verbinding ligt niet alleen de toekomst van Teledienst en De 

knoop, maar van gans onze samenleving! 
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Interne keuken 
 

Start Astrid, onze nieuwe groepswerker 
 
Ik stel me graag even voor. Mijn naam is Astrid, ik ben woonachtig te 
Aalst en heb vier kinderen tussen 10 en 19 jaar. Sinds 17 juli ben ik 
aan de slag als groepswerker bij (toen nog Teledienst) vzw De knoop. 
Voor mij is het de eerste job in deze sector. Ik deed wel al veel 
ervaring op in andere jobs en vrijwilligerswerk. In 2002 studeerde ik 
af als sociaal cultureel werker. Ik heb een poosje gewerkt als docent 
en trajectbegeleider in een onthaalbureau voor nieuwkomers, 
begeleidde een muziekatelier, coördineerde thuiszorgdiensten in 2 
ocmw’s en begon toen aan een avontuur in vrijwilligerswerk met 
moedergroepen. Mijn tweede kind was intussen geboren en ik 
voelde zelf hoeveel nood ik had om buiten te komen, onder de 
mensen te zijn en om niet alleen te staan in het prille ouderschap. 
Ontmoeting is zo belangrijk voor je welzijn!   

Enkele jaren later sloop ik, alweer via vrijwilligerswerk, binnen in het 
onderwijs waar ik met veel passie voor de klas heb gestaan. Corona 
en de lockdowns sloegen alles om. Ik ging alweer als vrijwilliger aan 
de slag, maar deze keer binnen het domein dierenzorg, een 
kinderdroom. Al gauw mocht ik er starten in loondienst. Stapsgewijs 
kwam er ook educatie en administratie bij. Ik begeleidde ook enkele 
mensen in werktrajecten en daar voelde ik de nood om weer echt 
met mensen aan de slag te gaan. Om voor iemand het verschil te 
kunnen maken, door te luisteren, te steunen, er te zijn, te informeren 
waar nodig en te motiveren. De vacature als groepswerker paste dan 
ook helemaal in het plaatje. Bovendien heb ik 17 jaar in Ninove 
gewoond en ben ik dus wel heel goed gekend met de Stad.   

Het was een zomer van verkennen, zowel vzw De knoop, de groep, 
de sector, het netwerk als een reeks nieuwe gezichten, maar het was 
al erg fijn. Ik voel me elke dag wat sterker worden dankzij de 
collega’s, de groep en de vrijwilligers.  
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Het zijn drukke tijden, maar ook heel mooi. Ik mocht meteen de 
trajecten mee afleggen naar NinoMundo, 40 jaar Teledienst/vzw De 
knoop en nu volgt een spurtje naar de actie rond 17/10. Ik ben blij 
dat ik in dit team zit en deel mag uitmaken van het prachtige project.  

 

 
 
 
We zijn heel erg blij met de komst van Astrid. We verwelkomen haar 
met veel plezier en open armen in ons team. 
Nu dat team opnieuw compleet is, kunnen we er helemaal invliegen! 
 
We focussen ons dit najaar voornamelijk op de Dag van Verzet tegen 
Armoede. Dit jaar bundelen we de krachten met Dominique Willaert 
op vrijdag 13 oktober om 20u in CC De Plomblom te Ninove. 
Tickets zijn verkrijgbaar via: 
https://www.ccdeplomblom.org/programma/willaert  

 
 

https://www.ccdeplomblom.org/programma/willaert
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Afscheid Koen De Wit 
 
Onlangs namen we afscheid van een van onze trouwste vrijwilligers. 
Koen De Wit was ruim 7 jaar een vast vrijwilliger in onze sociale 
kruidenier. Hij hielp mee met aanvullen, het bedienen in ‘t Winkeltje, 
het ophalen van goederen bij de verschillende supermarkten en de 
Voedselbank,… Hij was altijd te vinden voor een toffe babbel en liet 
geen moment onbenut om een mop te tappen. 
Samen met zijn collega-vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden 
van Teledienst namen we op een gepaste manier afscheid. 
Koen, we gaan je missen. In gedachten ben je altijd bij ons. 
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Teledienst wordt vzw De knoop  

Teledienst tracht al 40 jaar lang structureel armoede te bestrijden. 

Als Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen willen we samen met 

mensen verandering teweegbrengen. 

Ook voor Teledienst is het tijd voor vernieuwing. Vanaf 17 september 

gaan we door het leven als vzw De knoop.  

Voor bijna 1/5e van de Ninoofse bevolking lukt het niet om de 

eindjes aan elkaar te knopen. Armoede is dan ook een onrecht dat 

we samen willen bestrijden. We blijven ons inzetten voor iedereen 

die op de een of andere manier maatschappelijke uitsluiting 

ondervindt.  

Een nieuwe naam kiezen gaat niet over een dag ijs. We wouden een 

naam die gedragen is door iedereen in de werking. Een naam waar 

we trots op kunnen zijn en als we in contact komen met anderen niet 

veel uitleg nodig waarom of wat hij betekent. Al 10 jaar speelt het 

idee van een nieuwe naam in de organisatie. De 40ste verjaardag leek 

dan ook het ideale moment maar begin juni waren we er nog niet uit. 

Gaan we voor een naam met een Ninoofse oorsprong of verwijzing 

naar onze locatie langs de Dender of Kaai? Eind mei lijstten we met 

een groepje alle voorstellen op. Waar een van onze bestuurders 

benadrukte dat we nu echt wel de knoop moeten door hakken want 

we hadden dan wel een datum voor onze verjaardag maar nog steeds 

geen naam. Waarop Jolien lachend zei: “de knoop, dat is een goeie 

naam”. De rest van het gezelschap besloot de naam mee op de long 

list te zetten. Dan zijn we begonnen met het schrappen en De knoop 

bleef over als naam en hoe meer we er over nadachten hoe beter we 

hem vonden. Mensen zitten in de knoop als ze bij ons aankomen, 

samen ontwarren we knopen in onze samenleving maar ook in 

mensen hun leven. We hebben aanknopingspunten waar we mee 

aan de slag gaan vanuit ervaringen van mensen in armoede. Met een 



11 

 

knoop kan je ook verbinding maken. En als er iets is wat we in onze 

regio kunnen gebruiken zoals Wilfried het zo mooi verwoordde in zijn 

inleiding dan is het wel verbinding. Nu kijken we naar de toekomst 

om het verleden te verbinden met wat nog kan komen. Om 

bestaande uitdagingen te verbinden met nieuwe. En met trots onze 

werking verder uit te bouwen in een samenleving met grote 

uitdagingen maar vooral opportuniteiten om mensen te ontmoeten 

en samen de strijd aan te gaan tegen armoede in Ninove en ver daar 

buiten. 
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Groene vingers 

Een moestuin om van te smullen 

Deze zomer plukten we de prachtige vruchten van onze vele 
inspanningen en geduld. 

En het was de moeite, onze planten (en vrijwilligers) hebben het 
beste van zichzelf gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zocht, die vond de komkommers, telkens opnieuw. Ze werden 
omgetoverd tot heerlijke cocktails voor Ninomundo. De courgetten 
staan reeds in rijtjes aan te schuiven sinds vorige nieuwsbrief en 
komen nu stilletjesaan op het einde van hun krachten. 
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Van onze eerste patatjes aten we heerlijke frietjes met verse 
groentjes. 

 

En de mmmmmmeloenen waren overheerlijk. 

 

Verder stonden ook de peultjes, bloemkolen, broccoli, witte kool, 
radijsjes, wortels, ajuinen, pastinaak, rode biet, sla, basilicum, prei... 
te popelen om geplukt te worden. 

Ze vergezelden de tuiniers mee naar huis, belandden in een heerlijk 
gerecht in de Knoop of vertoefden eventjes in onze frigo in de Sociale 
Kruidenier tot ze daar met open armen werden meegenomen. 
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De tomaten zijn nog niet uitgezongen. Deze laatste zomerdagen 
geven hen nog een extra duwtje in de rug. Net zoals de paprika’s, 
pepertjes en aubergines. 

 

In de nieuwe tuin staan reeds mooie bloemen op de artisjokken. 
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Weldra worden de pompoenen geoogst en de spruitjes groeien de 
herfst tegemoet. 

En zo glijdt de tuin zachtjes de herfst binnen. 
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Start crowdfunding ‘Groenten voor iedereen’ 

Met dit project willen we het recht op duurzaam, gezonde en lokaal 

geteelde voeding ook haalbaar maken voor mensen in armoede. 

Onze sociale moestuin is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar 

mensen samen groenten telen en zo terug aansluiting vinden met de 

samenleving. We willen onze tuin graag uitbreiden om meer mensen 

deze kans te bieden, een groter publiek te betrekken en meer 

groenten te telen. 

Ook de bezoekers van onze sociale kruidenier willen we laten 

proeven van leven en eten op het ritme van de seizoenen om zo 

ecologischer en budgetvriendelijker te kunnen koken. 

Hiervoor zouden we ons aanbod lokale producten en 

seizoensgroenten willen vergroten en samenwerken met lokale 

boeren. 

We zamelen geld in om: 

 Onze nieuwe tuin in te richten 

 Om seizoensgroenten aan te kopen bij lokale boeren en lokaal 

geteelde groeten bereikbaar te maken ook voor mensen in 

armoede 

 Een deel van onze nieuwe bestelwagen te betalen. 

 Samen over de culturen heen te koken met groenten van bij 

ons 
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Vanaf september is deze crowdfunding actief en is het mogelijk om 

ons financieel te steunen. Hou zeker onze Facebookpagina in de 

gaten voor meer informatie en updates. 

Ga je mee de strijd aan tegen armoede op het ritme van de 

seizoenen? 

Doe dan een gift en Streekmotor verdubbelt het bedrag!  

Een gift van €40 wordt €80 dankzij Streekmotor23 en kost je maar 

€22 via fiscaal attest. 

Met jouw gift schenk je groenten uit onze sociale kruidenier aan 

een gezin in armoede. 

Meer info:  

Surf naar de website van Streekfonds Oost-Vlaanderen via 

onderstaande link en klik door naar het project Groenten voor 

Iedereen: 

https://streekfondsoostvlaanderen.be/projecten/streekmotor23/ 

Of scan onderstaande QR-code en doe direct een gift: 

 

https://streekfondsoostvlaanderen.be/projecten/streekmotor23/
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Dit was de zomer bij Teledienst 

Tweedehandsbeurs 

Gedurende de maanden juli en augustus organiseerden we 

verschillende koopmomenten waarop een heleboel 

tweedehandsspullen werden aangeboden aan hele zachte prijsjes. En 

wat een succes was dit! We hebben heel wat bezoekers over de vloer 

gehad waardoor zo goed als al het materiaal de deur uit is gevlogen!  
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Naai- en breiatelier- vlagjes maken 

Om onze stand op NinoMundo gezellig aan te kunnen kleden, hebben 

onze creatievelingen van het naai- en breiatelier een heuse 

vlaggenketting gemaakt. En het resultaat mag er wezen! Ook tijdens 

ons straatfeest werden de vlaggetjes opgehangen. En zo maak je van 

restjes stof een duurzame, herbruikbare slinger. Tof, toch?  

 

 

 

 

 

 

 

Mocktails maken 

Omdat we de bezoekers van NinoMundo graag wilden verwennen 

met een aantal smakelijke mocktails, hebben we een aantal receptjes 

uitgeprobeerd. Als winnaars kwamen uit de bus: Yellow Mellow 

(nectarine, komkommer en munt) en Moulin Rouge (rode vruchten, 

sinaasappel en basilicum). Gelukkig hadden we een aantal 

proefkonijnen om onze brouwsels op te testen. Ondertussen kunnen 

we met een gerust hart zeggen dat niemand permanente 

neveneffecten heeft opgelopen. 
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Straatfeest 40 jaar Teledienst – zondag 17 september 

Tijdens Autoloze Zondag, 17 september, vierden we onze 40ste 

verjaardag. Je kon deelnemen aan een rondleiding in de sociale 

moestuin, springen op het springkasteel, je eigen t-shirt bedrukken, 

je laten omtoveren tot een dier en lekker smullen van een burger of 

worst met frietjes. Uiteraard mocht een aangepast drankje niet 

ontbreken. Wij vonden het alleszins een geslaagde editie!  

Ook Het Nieuwsblad was aanwezig. Zij schreven een artikel over het 

straatfeest en onze naamsverandering. Lees er meer over via 

onderstaande link: 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230917_95024431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230917_95024431
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Wat hebben we nog zoal gedaan? 

NinoMundo – donderdag 17 augustus 

Tijdens NinoMundo komen verschillende culturen en lokale 

organisaties en verenigingen samen om er één groot feest van te 

maken. Ook wij waren van de partij. Voor de gelegenheid hadden we 

twee soorten mocktails samengesteld en kon je smullen van een 

pasta of groentemuffin met groentjes uit onze moestuin.  

Geniet gerust even mee en hopelijk meer van dat volgend jaar!  
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Filmnamiddag met gezonde snacks 

Op vrijdag 4 augustus, wat een stralende zomerdag had kunnen zijn, 
hadden we plannen om een uitstap te doen naar de Gavers. De 
onvoorspelbare wolkbreuken strooiden echter roet in het eten 
waardoor we last minute overgeschakeld zijn naar een overdekt 
programma in vzw De Knoop. Het open onthaal werd, met hulp van 
Filip, omgetoverd tot een comfortabele cinemazaal. Zetels, 
dekentjes, een geluidinstallatie, projector en gesloten gordijnen 
zorgden voor de ideale setting om samen met een aantal kinderen 
naar een familiefilm, Sing, te kijken. We ontbraken enkel nog het 
hapje en het drankje.   

Aangezien we op verschillende vlakken proberen in te zetten op 
gezonde voeding, was dit het ideale moment om alternatief, maar 
heerlijk aan het snacken te gaan. We belegden wraps met humus en 
guacamole die we afwerkten met een berg groentjes uit de moestuin. 
Courgette, wortel, tomaat, komkommer en sla werden vakkundig 
mee opgerold. Het buffetje werd aangevuld met een rauwkostschotel 
met dipje, appeltjes, sinaasappel, dadelrepen en drankjes met veel 
smaak en weinig suiker. Het werd een heel gezellige filmnamiddag 
met de algemene vraag voor een herhaling in een volgende 
schoolvakantie. Wordt dus zeker vervolgd!  
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Camionettecup – vrijdag 25 augustus 

Samen met Netwerk Tegen Armoede en G-sport Vlaanderen mochten 

we de Camionette Cup ontvangen bij Teledienst. Oorspronkelijk zou 

het evenement doorgaan op het grasveld aan het Sociaal Huis, maar 

daar stak de regen een stokje voor. Naar de grote zaal dan maar!  

De aangepaste locatie deed niets af aan de sfeer en de motivatie van 

onze deelnemers. Ze hebben er een patat opgegeven, amai! Geniet 

nog even mee met onderstaande foto’s of bekijk het verslag van 

Ninofmedia via de link. 

https://www.ninofmedia.tv/nieuws/sport/camionette-cup-daagde-

jong-en-oud-uit/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ninofmedia.tv/nieuws/sport/camionette-cup-daagde-jong-en-oud-uit/
https://www.ninofmedia.tv/nieuws/sport/camionette-cup-daagde-jong-en-oud-uit/
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Zwerfvuiljagers in actie 

Op donderdag 7 september gaven we het startschot van onze 
zwerfvuilacties. Met grijpertjes, handschoenen, een fluohesje en de 
speciale witte zwerfvuil zakken trokken Filip, Carine en Astrid er op 
uit om de Ninoofse straten wat properder te maken. Te voet van vzw 
De Knoop naar het voetbalplein werd er al snel een zak gevuld met 
peuken, blikjes en verpakkingsmateriaal. De zon was verschroeiend 
waardoor we sneller dan gewild een eind moesten maken aan onze 
wandeling. 
 
Vanaf nu kan iedereen van de groep wie dat wenst het materiaal 
komen ophalen wanneer er geen activiteit op de kalender staat om 
samen zwerfvuil te gaan ruimen. Het is echt een goed voorbeeld van 
het aangename aan het nuttige koppelen. Je maakt een rustige 
wandeling terwijl je vuil ruimt. Wij hebben die eerste keer alvast veel 
gebabbeld, gelachen en geruimd. 
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Koken met Ali 

Ali verwende ons deze zomer met verschillende lekkere gerechten. 

We vroegen aan chef Ali om ons mee te nemen op culinaire reis naar 

zijn thuisland Irak. Awel, dat heeft ferm gesmaakt. Complimenten 

aan de chef! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Fietstocht langs de molens  

Wat een natte zomer hadden we toch. Op algemeen verzoek werd er 
een fietstocht op de planning gezet. We droomden al over de 
idyllische molens van Ninove die we allemaal zouden aan doen 
tijdens een toertje van ongeveer 15 kilometer. Met de picknick op zak 
zou het een donderdagse daguitstap worden. Al voor de start moest 
een aantal deelnemers wegens omstandigheden helaas afzeggen. En 
als bij overmaat van ramp, kwamen samen met Filip en Robert de 
regenwolken toe boven onze vzw.   

Om ons aan het plan te houden, begonnen we met het maken van de 
picknick. Tegen het effectieve vertrek was het al flink aan het 
miezeren. De sfeer zat wel goed want we hadden er alle drie wel echt 
zin in. De eerste kilometers konden we nog iet of wat walsen tussen 
de druppels, maar het werd al snel duidelijk dat het een kletsnatte 
fietstocht zou worden. We besloten om iets meer onze neus te 
volgen en het plan van de molens wat aan te passen. Neigembos lag 
binnen fietsbereik en we zouden daar ook iets beter kunnen schuilen 
voor het onweer. Na wat bliksem, gedonder en een klein 
wandelingetje langs de kapel van Bevingen, besloten we de 
wolkbreuk te trotseren en te gaan bivakkeren bij familie van Astrid. 
We konden een beetje opwarmen bij een tasje koffie en soep, 
wrongen onze sokken uit en vertrokken vol goede moed richting 
Wildermolen. De lucht klaarde wat op, het regende al wat minder en 
nu begon het echte improviseren. Filip en Robert kennen de streek 
goed dus maakte we nog allerlei ommetjes om uiteindelijk via het 
Denderpad weer naar vzw De Knoop te fietsen. Het werd uiteindelijk 
een zeer leuke fietstocht met veel babbels, verhalen, herinneringen 
en 23 kilometer op de teller.  
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Boterhammen in het Park – woensdag 30 augustus 

Helemaal in het staartje van augustus is het Warandepark het decor 

voor Boterhammen in het Park. Een reeks openluchtconcerten met 

lokale artiesten. De groep koos voor het optreden van Pommelien 

Tijs zodat het ook fijn zou zijn om enkele kinderen mee te nemen. Al 

voor het krieken van de dag verzamelden we in vzw De Knoop en op 

de perrons van Ninove en Zandbergen. Met een tasje koffie op de 

trein stonden we al snel in Brussel-Centraal. Steven gaf nog een mini-

gidsbeurt langs de Kunstberg.  
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Heel wat trappen later stonden we in de lange rij voor Boterhammen 

in het Park. We vonden gelukkig een bank achter het publiek waar we 

ons met de groep rustig konden zetten. Pommelien gaf het beste van 

zichzelf op het podium en de groep kwam ook in beweging. Er werd 

al eens een voorzichtig danspasje gezet. Dit mag zeker een vaste 

afspraak worden om de zomervakantie mee af te sluiten!  
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Waar zijn we nog mee bezig? 

Voorbereiding Dag van Verzet tegen Armoede 17/10 

Save the Date – vrijdag 13 oktober – CC Plomblom 

Elk jaar ondernemen de verenigingen waar armoede het woord 
nemen actie rond een bepaald thema. In 2023 verkenden we via 
letterlijke en figuurlijke werkomleggingen het domein ‘werk’. Bij vzw 
De Knoop sloegen we de handen in elkaar met Werklift en polsten we 
bij onze doelgroep wat werk betekent en vooral wat niet kunnen 
werken betekent. Het engagement bij onze vaste groep is torenhoog, 
en vertaalt zich via vrijwilligerswerk. De barrières om te werken 
werden onder de loep genomen en we goten de drie meest 
voorkomende redenen in een lied. Werken lukt bij onze 
ondervraagden het vaakst niet door fysieke of psychische problemen 
of door de onmogelijke combinatie met zorgen voor gezin en familie. 
Via vrijwilligerswerk kan iedereen dan toch op zijn of haar maat en 
tempo sociale contacten onderhouden, vast engagement opnemen, 
structuur brengen in de dag en voldoeding krijgen uit werk.  
  
Dit jaar valt onze grote actie net iets vroeger. Op vrijdag 13 oktober 
2023 sluiten we vanaf 20 uur namelijk aan bij de boekvoorstelling van 
Dominique Willaert in CC De Plomblom, Graanmarkt 12-14, 9400 
Ninove. Die avond wordt ‘Niet alles, maar veel begint bij luisteren’ 
voorgesteld aan het grote publiek.  
   
‘Marginale driehoek’, ‘wingewest voor extreemrechts’, ‘culturele 
pechstrook aan de taalgrens’. Voor wie er niet woont, is het niet zo 
moeilijk de Denderstreek te borstelen. Maar hoe zien de bewoners 
dat eigenlijk zelf? Auteur Dominique Willaert wandelde vier maanden 
rond in Ninove, Aalst, Denderleeuw, Zottegem, Herzele en andere 
Zuid-Oost-Vlaamse vlekken. Het leverde een boek met een 
parelsnoer van verhalen op. We presenteren de verhalen op een 
bijzondere avond in het teken van de Werelddag van verzet tegen 
armoede.  
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Het Armoede Netwerk Ninove, vzw De Knoop, Avansa Vlaamse 
Ardennen – Dender, Habbekrats, de stad Ninove en tal van partners 
slaan de handen in elkaar voor een bijzonder avondvoorstelling met 
verhalen uit het boek, getuigenissen van mensen in armoede en de 
dromen en hoop voor de toekomst van jongeren. In de foyer 
voorzien we bij een drankje aansluitend ook een infomarkt en is 
iedereen beschikbaar om de dialoog aan te gaan.  
   
Maar ook op 17 oktober zelf, willen we nog een duidelijk signaal 
geven in onze strijd tegen armoede. Met partners van het Armoede 
Netwerk Ninove zetten we een actie op poten op de dinsdagmarkt. 
Meer details volgen via onze Facebookpagina.  
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Activiteitenkalender  

Activiteitenclub  

We komen samen met als doel: samen leuke, boeiende, creatieve 

groepsactiviteiten bedenken, organiseren en in goeie banen leiden. 

Maar tussendoor babbelen we ook heel wat af! 

We spreken af op regelmatige basis. Hou onze kalender in de gaten 

op onze Facebookpagina of het open onthaal. 

Heb je zin om deel uit te maken van onze club? Dan kan je terecht bij 

onze groepswerker op het nummer 0496 27 06 99 of via 

groepswerking@teledienst-ninove.be. 

Themagroep - Werkbabbels 

Tijdens deze werking willen we dieper ingaan op een bepaald thema 

(bv. energie, wonen, werk,…) om hier beleidsgericht mee aan de slag 

te gaan. Op deze manier kunnen we bepaalde problemen aankaarten 

bij andere instanties (bv. stadsdiensten,…) op basis van een 

uitgewerkt dossier. 

We spreken af dinsdag van 13u tot 16 u (om de 2 weken – iedere 2e 

en 4e dinsdag van de maand). Om 12u kan je ook mee aanschuiven 

voor de lunch. 

Heb je zin om deel uit te maken van onze club? Dan kan je terecht bij 

onze groepswerker op het nummer 0496 27 06 99 of via 

groepswerking@teledienst-ninove.be. 
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Kaffeeklesj 

Tijdens de kaffeeklesj praten we in groep over wat ons bezighoudt, 

welke problemen er zijn, hoe we deze kunnen oplossen en wisselen 

we ervaringen uit.  

We spreken af op dinsdag van 13u tot 16u (om de 2 weken – 1e en 

3e dinsdag van de maand). Om 12u kan je ook mee aanschuiven voor 

de lunch. 

Heb je zin om deel uit te maken van onze club? Dan kan je terecht bij 

onze groepswerker op het nummer 0496 27 06 99 of via 

groepswerking@teledienst-ninove.be. 

 

Vrijdagactiviteit 

Op donderdagnamiddag wordt tijdens de activiteitenclub ook 

nagedacht over laagdrempelige activiteiten die we kunnen 

organiseren in ons open onthaal. Dit kan een vorming zijn, een 

ontspannend spel,… Je hoeft hier niet voor in te schrijven en je kan 

gewoon aansluiten.  

We spreken af op vrijdag van 13u tot 16u. Om 12u kan je ook mee 

aanschuiven voor de lunch. Hou onze kalender in de gaten op onze 

Facebookpagina of het open onthaal. 
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Binnenkort 

Naai- en breiclub 

Met de naai- en breiclub willen we onze creatieve kant aanspreken 

en proberen we verschillende technieken uit zoals breien, haken, 

naaien,... We werken momenteel ook aan de opstart van een 

herstelatelier waar je samen met onze vrijwilligers je kleding kan 

leren herstellen. 

We spreken af op iedere maandag om 13u. Om 12u kan je samen 

met ons lunchen.  

Wil je graag deelnemen? Geef ons een belletje op het nummer 054 

32 24 54 of mail naar info@teledienst-ninove.be. 

 

Komende activiteiten 

 Iedere 2e en laatste woensdag van de maand kan je genieten 

van een lekkere kom soep gemaakt met 

groetenoverschotten dankzij het Soepcafé. Locatie: Oude 

Kaai 11 te Ninove. 

          Komende data: 27/09, 11/10, 25/10, 08/11, 29/11, 13/12 

 

 Iedere laatste maandag van de maand kan je je digitale skills 

bijwerken tijdens Koffie met Cookies van 9u tot 11u30 

Komende data: 23/10, 27/11, 22/01/2024,26/02/2024 en 

25/03/2024 
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Dialoogmoment met de stad rond “wonen” 

Stand van zaken van het woonoverleg  

 Als vervolg op de succesvolle actie in het kader wonen van 17 
oktober 2022, komt nog steeds enkele keren per jaar een lokaal 
woonoverleg samen. Hierin zetelen behalve vzw de Knoop onder 
andere ook de diensten huisvesting, wonen en leefmilieu van Stad 
Ninove, Schepen Cosijns, Solva, Saamo, Armoede Netwerk Ninove, 
Uit de Marge. Momenteel leggen we de laatste hand aan een 
overzichtelijk document waarin opgelijst wordt waar je met je vragen 
en problemen betreffende huren en/of bezitten van een woning 
terecht kan. Bij vzw De Knoop zal ook al deze informatie gebundeld 
worden in een map die ter inzage zal liggen in het open onthaal. 
Daarnaast zoeken we ook structurele oplossingen voor het groeiende 
aantal daklozen op Ninoofs grondgebied en verkennen de 
mogelijkheden van een coalitie met de omliggende gemeenten. We 
wegen ook de voor- en de nadelen van het al dan niet verplichten van 
een conformiteitattest.   
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Start Herstelatelier 
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Koffie met Cookies 
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Digipunt in de sociale kruidenier 
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Wat kan jij doen? 

 Je kan ons steunen door: 

 Vrijwilliger te worden en mee te werken aan 

één van onze projecten 

 Een financiële gift te doen: 

1. Voor een gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Je 

kan storten op het rekeningnummer BE86 8939 4407 0450 

met vermelding “Project 601 TELEDIENST” 

 

2. Indien je geen fiscaal attest wenst, kan je storten op het 

rekeningnummer van Teledienst BE88 7370 3641 3641 met 

vermelding “Gift” 

 

3. Indien je ons maandelijks wil steunen kan je een permanente 

opdracht geven aan je bankinstelling. Neem gerust even 

contact met ons op en we bezorgen je het nodige formulier 

 

            Vecht samen met ons tegen het onrecht van armoede! 

 

 VZW DE KNOOP 

 Oude Kaai 13, 9400 Ninove 

 054 32 24 54 

 info@teledienst-ninove.be 

mailto:info@teledienst-ninove.be
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 ARM IN ARM VOOR GELIJKE KANSEN 

Vzw De knoop is een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen. Wij 

willen een warm onthaal bieden aan mensen in armoede, zonder 

drempels. Samen met hen gaan we op weg om hen uit hun sociaal 

isolement te halen, sterker te maken en na te denken over oplossingen 

in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 

VZW De knoop 
Vereniging waar armen het woord nemen 

 

Oude Kaai 13, 9400 Ninove 

054 32 24 54 (ma, di, vrij:11u – 16u) 

info@teledienst-ninove.be 

www.teledienstninove.be 

 

 

 

 

Wij zijn geopend voor iedereen en alle 

vragen op maandag, dinsdag en vrijdag 

van 11u tot 16u. 

 

 

 
 

Openingsuren open onthaal 

 

Maandag 11u – 16u 

Dinsdag         11u – 16u 

Woensdag    Gesloten 

Donderdag   Gesloten 

Vrijdag 11u – 16u 

 


